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De Kapel A ANBOD

Protestantse Wijkgemeente
Emmen-Centrum

GROEPEN en
ACTIVITEITEN

Seizoen 2023-2024



Protestantse Wijkgemeente Emmen-
Centrum Kapel

(wijzigingen voorbehouden; zie Op Weg
en Zondagsbrief)

VOORAF

Het nieuwe seizoen 2023 — 2024 ligt voor
ons.

Dit seizoen starten we zonder een eigen
predikant. Heel fijn is het dat Ds. H.
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Klaassens tijdelijk bij ons wil werken als
pastoraal predikant.

De kerkenraad heeft besloten om dit jaar
het thema wat de PKN heeft gekozen als
jaarthema ook hier in de Kapel aan te
houden.

Dat betekent dat we onze startdienst op
24 september ook beginnen met dit
thema: “Ga mee....Samen getuigen van
Geloof, Hoop en Liefde.....

Samen zullen we ons best doen om er
een goed seizoen van te maken.

De activiteiten die we in de Kapel
organiseren:

LEEFTIUDGEBONDEN

Ouderengroep Kapel

Elke eerste woensdagmiddag van de
maand (van oktober tot mei) komt de
ouderengroep bijeen, van 14:00-16:30
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uur. Er is een gevarieerd programma dat
gaat van een spelletje tot een spreker. Er
wordt begonnen met een overdenking en
gebed, en er wordt gezongen. Nieuwe
leden zijn welkom.

Contactpersoon: Greetje Elling (61250).

Jeugd en Kinderwerk.

Vanwege het geringe aantal kinderen en
tieners in de Kapelgemeente worden er
activiteiten voor deze groep “Emmen
breed” georganiseerd in het kerkgebouw
“‘De Opgang” in de Bargeres.

Jong!

Een kleine groep twintigers komt af en
toe op een woensdagavond bij elkaar om
elkaar te ontmoeten, te praten over
thema’s rondom het geloof. We sluiten af
met een moment van verstilling en gebed.
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Op dit moment nog geen concrete
plannen; info bij Ds. Gerben Kajim (06-
3054 6911).

Jong belegen

Een groep veertigers en vijftigers uit de
gemeente komt een aantal avonden per
jaar bij elkaar. We willen elkaar
ontmoeten en delen wat mensen aan
inspiratie gevonden hebben. We gaan in
gesprek over het geloof. En er is een
moment van verstilling en gebed.
Veertigers en vijftigers, nog jong maar
ook al enigszins gerijpt; jong belegen dus.
Wie zich ook jong belegen voelt en mee
wil

praten, ontmoeten, delen en verstillen is
van harte welkom.

Informatie en aanmelden kan bij: José
Pietersma,

tel. 06 5713 1180.
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We komen samen in de
Ontmoetingsruimte.

ZINGEN

Koor Deo Cantate

Deo Cantate is als gelegenheidskoor
medio 2011 gestart. Maar al gauw was er
een duidelijke wens voor een kerkkoor,
om medewerking te verlenen aan
erediensten in de Kapel. Het koor zingt
meerstemmig Nederlandstalige
kerkmuziek en geestelijke liederen. De
repetities  vinden plaats in de
Ontmoetingsruimte op dinsdagmiddag
van 14.00 — 15.00 uur o.l.v. dirigent Klaas
Krijgsheld.

Informatie is te verkrijgen bij: Greetje en
Menno Gremmer, tel. 0591-621199
(gremmer@ziggo.nl).

Zanggroep ‘kun je nog zingen, zing
dan mee”.....

6


mailto:%20(gremmer@ziggo.nl)

Op de eerste donderdag van de maand
’s avonds van 19:30-21:00 uur komt een
enthousiaste zanggroep van zo'n 40
personen bij elkaar in de
Ontmoetingsruimte om daar onder leiding
van organist Reint Elling in een
ontspannen sfeer geestelijke liederen uit
verschillende bundels te zingen.

Er wordt begonnen met koffie.

ledereen van harte welkom!

Voor inlichtingen kunt u bellen met Reint
Elling, 612500.

Zang en Evangelie

De kerkenraad heeft stappen
ondernomen om de zang /
muziekavonden op de zondag weer
nieuw leven in te blazen. Momenteel vindt



er overleg plaats. Nieuws hieromtrent
verschijnt op de Zondagsbrief.

Avonden Israélcommissie

leder jaar organiseert de Israélcommissie
een Israél-avond met een gastspreker.
Doelstellingen van de Israél Commissie
is: De positie van Israél in de bijbel en de
toekomst plannen van God met zijn volk
en de gemeente aan de orde te stellen.
Om dit uit te dragen, worden diverse
activiteiten georganiseerd.

We nodigen ook de Israél consulente uit:
Zij komt met producten uit Israél.

Voor dit jaar staan de volgende
activiteiten gepland:

Op 1 Oktober 2023, Israél Zondag, wordt
er een dienst gehouden in de Kapel: De
voorganger die morgen is Ds. Mevr.
Gerry de Vries te Emmen.



Op 24 Oktober 2023 verwelkomen we
een spreker: Ds. Oscar Lohuis, ’s avonds
om 19.30 uur in de Kapel.

Voor vragen : neem contact op met dhr.
Henk Boonstra tel 06-83898928

DOOR HET JAAR HEEN

Bijbellezen op de middag.

Een deel van het jaar is er op middagen
in de consistorie gezamenlijk Bijbellezen.
De opzet is eenvoudig: we beginnen met
gebed, de tekst wordt hardop
voorgelezen, en na een korte stilte horen
we van elkaar waar de tekst iets geraakt
heeft, vragen oproept, ......... ledereen is
van harte welkom; één keer, altijd, of
alles wat er tussen zit......

We beginnen in oktober bij voldoende
deelname.
Voor nadere info: zie de Zondagsbrief.



Groothuisbezoeken.

Naar aanleiding van het thema van dit
jaar: “Ga mee.....Samen getuigen van
Geloof, Hoop en Liefde.....” plannen we
ook dit jaar in de  herfst de
groothuisbezoeken.

De groothuisbezoeken zijn bedoeld om
elkaar in kleinere groepen te ontmoeten
en te komen tot een geloofsgesprek.

Op de Zondagsbrief zullen we u nader
informeren.

Koffieochtenden.

Op elke eerste donderdag van de maand
staat om 10.00 uur de koffie weer klaar in
de Ontmoetingsruimte.

ledereen is van harte welkom!

Kom gerust eens langs voor een gezellig
praatje tijdens de koffie...

Voor informatie: mevr. Greetje Gremmer
(tel. 06 2937 1972).
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lllustratie bij het thema: “Ga mee...... ”
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De Lijn: Vader- en kinderhand zijn
getrokken uit één lijn, onlosmakelijk
verbonden. Symbool voor het verbond
van God met de mens en daarin met
de hele kerk.

De hand van de Vader komt naar
beneden. De hand van het kind reikt
omhoog, in overgave en aanbidding.
Bloed en waterdruppel vloeien samen.
Het symbool van het offer en de doop.
Omgekeerd vormt het een hartvorm.
Het symbool van liefde.



Ruimte voor notities.
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