
L I T U R G I E

LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR

Thema: “Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen”

Op  26  November  2023  om  10:00 uur  in de Kapel.
Voorganger:         ds. K.H.W. Klaassens (Nieuw-Weerdinge)
Organist: dhr. Kloppenburg               
Ouderling van dienst           mevr. Hospers             
Diaken van dienst: mevr. Hilbrands                       
Begroeting bij de ingang door: Greta Baron-Nijboer             
Koster:           fam. Horden 

Liturgische schikking:  Vandaag op deze laatste zondag van het 
kerkelijk jaar denken we aan hen die niet meer bij ons zijn. Om 
daar bij stil te staan ontsteken wij verscheidene kaarsjes. In de 
schikking zijn witte en paarse bloemen verwerkt: wit is de kleur van 
zuiverheid en waarheid en paars de kleur van rouw en verdriet. In 
het midden een witte kaars als teken van het Licht van Christus. Nu 
is het nog donker om ons heen, maar eens zullen tranen gedroogd 
worden en zal de zon opkomen over de donkere momenten. Tijdens
Eeuwigheidszondag denken we niet alleen aan wie er zijn geweest, 
maar ook aan de toekomst die ons allemaal te wachten staat. Wij 
geloven in Gods plan om de wereld op een dag nieuw te maken.
Met eerbied gedenken wij hen die gestorven zijn.
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Openingslied: NLB 885: 1, 2 - Groot is uw trouw, o Heer
1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen
    schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer
    Dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij 
gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die
    sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de
    toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij 
gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Welkom door de kerkenraad.

Staande zingen:  NLB 42: 1, 7
1. Evenals een moede hinde
    naar het klare water smacht,
    schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
    die ik ademloos verwacht.
    Ja, ik zoek zijn aangezicht,
    God van leven, God van licht.
    Wanneer zal ik Hem weer loven,
    juichend staan in zijn voorhoven ?
                                      7. Hart, onrustig, vol van zorgen,
                                        vleugellam geslagen ziel,
                                        hoop op God en wees geborgen.
                                        Hij verheft wie nederviel.
                                        Eens verschijn ik voor den Heer,
                                        vindt mijn ziel het danklied weer:
                                        Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
                                        altijd aan de dood ontheven.

Votum en Groet  (gemeente gaat zitten)

Welkom.

Gebed.
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Gedicht: “Kralen”
Mijn Schepper en mijn God, bestuurder van mijn lot.

Mijn dagen zijn als losse kralen, geregen aan mijn levensdraad,
door uw hand bijeen gehouden en toegemeten naar uw maat.
Elke dag van U gekregen kwam een nieuwe kraal erbij.
‘k Voel ze door mijn vingers glijden, ze gingen vaak zo ras voorbij.

Ik kom witte kralen tegen glanzend van een warme gloed.
Dat waren blijde hoogtijdagen vol van geluk en overvloed.
Er zijn ook vele zwarte onder, dagen van verlies en pijn.
Van onder tranen afscheid nemen, van wie ons lief en dierbaar zijn.

Kralen rood gekleurd door zonden, tegen U, o Heer, bedreven.
Doffe kralen, als ik onverschillig was, alleen maar voor mijzelf wou 
leven.
Grijze kralen, als ik in de sleur van de alledaagse dingen,
van U verdwaalde en vergat, al uw vele zegeningen.

Groene kralen als ik hoopte op het heil, ons weggelegd,
dat Gij aan allen, die U vrezen in uw Woord hebt toegezegd.

Blauwe kralen, die mij uw trouw en uw liefde bleven tonen,
dat Gij mij mijn schuld vergeeft, en met Uw Geest in mij wilt wonen.

Door die vele, vele kralen komt een einde aan mijn koord.
Heer, leer mij mijn dagen tellen, schenk mij wijsheid door uw 
Woord.
Ik weet: Gij houdt het einde vast, mijn tijden zijn in uw hand.
Breng mij straks als een ontheemde, thuis in het beloofde land.

Zingen: NLB 913: 1, 2 - Wat de toekomst brengen moge
1. Wat de toekomst brengen moge,  2. Heer, ik wil uw liefde loven,
    mij geleidt des Heren hand;          al begrijpt mijn ziel U niet.
    moedig sla ik dus de ogen            Zalig hij, die durft geloven,
    naar het onbekende land.             ook wanneer het oog niet ziet.
    Leer mij volgen zonder vragen:      Schijnen mij uw wegen duister,
    Vader, wat Gij doet is goed!         zie, ik vraag U niet: waarom?
    Leer mij slechts het heden dragen    Eenmaal zie ik al uw luister
    met een rustig, kalme moed!        als ik in de hemel kom!
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Gebed bij de opening van het Woord.

Schriftlezing:  2  Korintiërs  4 : 6-5:1

Zingen: NLB 913: 3, 4
3. Laat mij niet mijn lot beslissen: 
    zo ik mocht, ik durfde niet.
    Ach, hoe zou ik mij vergissen,
    als Gij mij de keuze liet!
    Wil mij als een kind behand’len,
    dat alleen de weg niet vindt:
    neem mijn hand in uwe handen
    en geleid mij als een kind.
                                           4. Waar de weg mij brengen moge,
                                            aan des Vaders trouwe hand,
                                            loop ik met gesloten ogen
                                            naar het onbekende land.

Overdenking.

Zingen: Liedboek voor de kerken 470: 1, 2, 3, 4

1. Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mij God,
    Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
    moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de  strijd,
    zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.
2. Verleid door het kwaad dat steeds mij belaagt,
    gevallen in schuld, door wroeging geplaagd,
    vertrouw ik slechts Hem, die mij leidt door zijn Geest,
    mijn zonden vergeeft en mijn smarten geneest.
3. Als God mij vertroost, is 't kruis niet te 
zwaar,
    dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
    dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
    en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.
4. Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
    de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
    Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
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    dan rijst nog mijn loflied: zijn goedheid is 
groot!

Gedenken van de overledenen:
Wij gedenken onze gemeenteleden die dit afgelopen jaar zijn 
overleden.
Wij noemen hun naam en ontsteken voor hen een licht aan de 
Paaskaars, als teken van ons geloof dat zij in het licht van de Eeuwige
voortleven.
Daarnaast kent ieder van ons ook zijn of haar persoonlijke 
gedachtenis van familieleden, vrienden, u wordt daarvoor uitgenodigd
om na het ontsteken van de kaarsen naar voren te komen en zelf een 
lichtje te branden.

Wij gedenken overleden op, op de leeftijd van jaar:

Wichertje Middeljans-Velema, overleden 11-11-2022, 89 jaar;
Trijntje Detje Rodenhuis, overleden 27-11-2022, 94 jaar;
Dick Ham, overleden 10-12-2022, 80 jaar;
Marchje Lutgertje Schirring-Eleveld, overleden 23-12-2022, 91 jaar;
Hendrikje Witvliet- Slagter (Henny), overleden 26-12-2022, 89 jaar;

Zingen: NLB 23b: 1 - De Heer is mijn Herder
1. De Heer is mijn Herder!
    'k Heb al wat mij lust;
    Hij zal mij geleiden
    naar grazige weiden.
    Hij voert mij al zachtkens
    aan waat'ren der rust.

Luitje Scholtens (Luit), overleden 27-12-2022, 75 jaar;
Sijtze Rodenhuis, overleden 09-01-2023, 92 jaar;
Annechien Schuttrups-Bults (Annie), overleden 14-01-2023, 86 jaar;
Lumina Trijntje Keen, overleden 17-01-2023, 98 jaar;
Arend Hoogeveen, overleden 17-02-2023, 89 jaar;

Zingen: NLB 23b: 2
2. De Heer is mijn Herder!
    Hij waakt voor mijn ziel,
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    Hij brengt mij op wegen
    van goedheid en zegen,
    Hij schraagt me als ik wankel,
    Hij draagt me als ik viel.

Jannie de Jonge-Jager, overleden 20-02 2023, 96 jaar;
Bauk de Jager-van der Molen, overleden 06-03-2023, 91 jaar;
Gerritje Bokhove-Deesker, overleden 08-03-2023, 98 jaar;
Kornelis Jan Dijkstra, overleden 10-03-2023, 82 jaar;
Jaapkien Oost-Camies, overleden 01-04-2023, 76 jaar;

Zingen: NLB 23b: 3
3. De Heer is mijn Herder!
    Al dreigt ook het graf,
    geen kwaad zal ik vrezen,
    Gij zult bij mij wezen;
    O Heer, mij vertroosten
    uw stok en uw staf!

Roelof Zevenberg, overleden 01-05-2023, 95 jaar;
Hilligje Idema-Keep (Hillie), overleden 03-05-2023, 90 jaar;
Hendrika Johanna te Strake-Kuiper (Rie), overleden 21-05-2023,
                                                                                89 jaar;
Arend Kluitenberg, overleden 08-07-2023, 70 jaar;
Albertje Janssina Drenthen-Timmer, overleden 02-08-2023, 82 jaar;
Jo van Wieren-Brinks, overleden 10-08-2023, 90 jaar;

Zingen: NLB 23b: 4
4. De Heer is mijn Herder!
    In 't hart der woestijn
    verkwikken en laven
    zijn hemelse gaven;
    Hij wil mij versterken
    met brood en met wijn.

Frederik Willem te Strake (Freek), overleden 14-08-2023, 88 jaar;
Jannie Karst-Werman, overleden 20-08-2023, 99 jaar;
Hans Tapper, overleden 22-08-2023, 68 jaar;
Trijntje Oosting-Wigchers (Trijn), overleden 24-08-2023, 89 jaar;
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Hendrik Renting (Henk), overleden 03-09-2023, 80jaar;
Martje Aaltje Hansen-Wieringa, overleden 25-09-2023, 91 jaar;
Hillechien Wind-Bakema (Hilda), overleden 01-10-2023, 97 jaar;.

Zingen: NLB 23b: 5
5. De Heer is mijn Herder!
    Hem blijf ik gewijd!
    'k zal immer verkeren
    in 't huis mijnes Heren:
    zo kroont met haar zegen
    zijn liefde me altijd.

Gelegenheid tot aansteken van een lichtje ter herinnering aan een 
dierbaar persoon. Eerst zijvakken, dan midden vak.
Ondertussen luisteren naar het lied van Sela: de mensen die we 
missen.  https://youtu.be/-oJTwyRLnwY

Dankgebed en Voorbeden.

Inzameling van de gaven:  1e collecte voor de diaconie;
2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.

Slotlied: Elb 413: 1,2,3,4 -Lichtstad met uw paarlen poorten
1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
    Wond're stad zo hoog gebouwd
    Nimmer heeft men op deez' aarde,
    Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. refrein
                                   2. Heilig oord vol licht en glorie
                                     Waar de boom des levens bloeit
                                     En de stroom van levend water
                                     Door de gouden godsstad vloeit. refrein
3. Schoon tehuis voor moede pelgrims
    Komend uit de zand-woestijn,
    Waar zij rusten van hun werken
    Bij de springende fontein. refrein
                                   4. Wat een vreugde zal dat wezen
                                     Straks vereend te zijn met Hem
                                     In die stad met paarlen poorten
                                     In het nieuw Jeruzalem. refrein
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Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
              Luist'ren naar zijn liefdestem.
              Daar geen rouw meer en geen tranen
              In het nieuw Jeruzalem.

Heenzending.

Staande zingen: NLB 416: 1    Ga met God en Hij zal met je zijn
                                                Jou nabij op al je wegen
                                                Met zijn raad en troost en zegen
                                                Ga met God en Hij zal met je zijn
                                                Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen.

Zingen: Lied 431c - “Amen” - Amen, Amen, Amen.

De families van degenen van wie de namen zijn genoemd worden 
uitgenodigd naar voren te komen om de kaars en een boekje te 
ontvangen.

 KOFFIEDRINKEN :  Na de dienst is er gelegenheid om
                    koffie/thee in de Ontmoetingsruimte te drinken.

DE KERKENRAAD WENST ALLEN EEN GOEDE
VOORTZETTING VAN DEZE ZONDAG !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BERICHT VAN OVERLIJDEN :  
Op 17 november is mevr. Diny Hummel-Beekhuis overleden in de 
leeftijd van 94 jaar. De dienst voor haar leven heeft plaats gevonden
dinsdag 21 november om 13.30 uur in de Kapel. Wij wensen de 
familie veel sterkt toe met dit verlies en Gods Zegen voor de 
komende tijd.
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HUWELIJKSJUBILEUM :  Binnenkort hoopt het echtpaar Röttgers-
Heijne, woonachtig te Emmen op 30 november hun 50 jarig huwelijk
te vieren. Namens de wijk PG Emmen Centrum-Kapel willen wij hen 
alvast van harte feliciteren met deze dag en Gods zegen toewensen 
voor de komende tijd.
BLOEMEN :  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de 
Kapelgemeente naar mevr. Lida Feunekes, woonachtig te Emmen.

OVERZICHT DIENSTEN : 
3 dec. - 10:00 uur - ds. Wiekeraad (Uelsen) - 1e Advent;
10 dec. - 10:00 uur - ds. Gardenier (Beilen) - 2e Advent -
                                                               koffiedrinken.

NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK :
Zon     26 nov Matteüs 25:31-46 Jullie deden het voor Mij
Maan   27 nov Openbaring 15:1-8 U alleen bent heilig
Dins     28 nov Openbaring 16:1-11 De offerschalen
Woens 29 nov Openbaring 16:12-21 Het is voorbij!
Don     30 nov Jesaja 63:1-6 De wraak van de HEER
Vrij       1 dec Jesaja 63:7-14 Gods ontferming en grote liefde
Zat       2 dec Jesaja 63:15–64:2 Scheur de hemel open

COLLECTES :  
Zondag 3 december is de 1e collecte voor de diaconie; 2e collecte 
bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente. 

UIT DE KERKENRAAD :  
Op vrijdagmiddag 15 december bent u allen uitgenodigd voor een 
Kerstviering in de Ontmoetings-ruimte. Ds. Klaassens zal die middag
leiden. Meer info komt op de Zondagsbrief.
Op zondag 17 december hopen we de bevestigingsdienst te 
houden. Dhr. Siebe Niemeijer zal worden bevestigd als ouderling-
kerkrentmeester door ds. Marc Bruinewoud. Na de dienst is er 
gelegenheid om koffie te drinken.

KOPIJ :  Voor de volgende zondagsbrief, kunt u uw kopij inleveren 
op WOENSDAG vóór 17:00 uur bij mevr. M. Koops, Laan v/h 
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Kwekebos 155, Emmen 0591-627222, e-mail: 
minka.koops@planet.nl .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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