
L I T U R G I E

Eeuwigheidszondag

Laatste zondag kerkelijk jaar.

Op  23  November 2025  om  10:00 uur  in de Kapel.

Voorganger:                     ds. B.T. Urgert
Organist:           dhr. Elling             
Ouderling van dienst           mevr. Hospers             
Diaken van dienst: Jacob Baron                          
Begroeting bij de ingang door: Greta Baron-Nijboer   
Kerkrentmeester: -                              
Koster:           fam. Schonewille   
Predikant: ds. B.T. Urgert, 06-27454400     
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Zingen vóór de dienst: Lied 460  (Hemelhoog)
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken, als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige Naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige Naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Welkom en mededelingen.

Voorbereiding.
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Samenzang: Psalm 138 vers 1  (staand)
U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden.
Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid en trouw bewijzen.

Moment van stilte; Bemoediging en Groet.  (allen gaan zitten)

Samenzang: Psalm 138 vers 3  Dan zingen zij, in God verblijd,
                                           aan Hem gewijd, van ’s Heren wegen.
                                           Groot is des Heren heerlijkheid,
                                           zijn majesteit ten top gestegen.
                                           Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,
                                           op hen het oog die need’rig knielen,
                                           maar ziet van ver met gramschap aan
                                           de eigenwaan van trotse zielen.

Gebed om ontferming.

Samenzang: Psalm 138 vers 4  Als ik, omringd door tegenspoed,
                                         bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
                                         Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
                                         uw rechterhand zal redding geven.
                                         De Heer is zo getrouw als sterk,
                                         Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
                                         Verlaat niet wat uw hand begon,
                                         o Levensbron, wil bijstand zenden.

Gedenken. Inleidende woorden.
Uitleg liturgische schikking :  In de schikking zijn met grote 
bladen de handpalmen uitgebeeld. Drie grote opgaande witte 
bloemen staan voor de Drie-eenheid. De 24 rozen verwijzen naar de 
gemeenteleden die ons ontvallen zijn. Onze geliefden mogen leven 
in het Eeuwige Licht.

Gebed.
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Gedicht: ‘Een veilige haven’ (Frits Deubel)

Samenzang: Lied 798 (NLB)
Heer, geef mij vleugels, dat ik reis
tot door de sluier heen,
en zie in 't stralend paradijs
uw heil’gen om U heen.
                                          Die leden in hun aardse tijd
                                          aan twijfel, zonde en vrees,
                                          die mensen met verdriet en strijd,
                                          als wij zijn, zijn geweest.
Ik vraag hen hoe het hiertoe kwam:
een zegepraal zo groot.
Wij danken, zeggen zij, het Lam,
wij leven uit zijn dood.
                                           Wij zijn zijn voetstap nagegaan,
                                           zijn liefde leidde ons voort.
                                           Wij kwamen in de hemel aan
                                           bij God, ons levend woord.
Hem, die als gids ons voorging, prijst
ons lied, Hij leidt ons nog.
De wolk van de getuigen wijst
dezelfde weg omhoog.

Eerste reeks van de namen die we noemen…

† Lutina de Boer-Kappert(Tiny), overleden 18 januari, 85 jaar;
† Jan Kuilder, overleden 19 februari, 79 jaar;
† Aaltien Vis-Wolters (Aly), overleden 23 maart, 95 jaar;
† Saapke Alida de Vries (Sonja), overleden 27 maart, 83 jaar;
† Harm de Jong, overleden 6 april, 91 jaar;
† Lena Johanna van der Vegt-Jaspers Faijer (Leny), overleden
   8 april, 81 jaar;
† Boelina Weggemans-Potze, overleden 17 april, 88 jaar;
† Hendrikje Trijntje Schirring(Hennie), overleden 21 juni, 91 jaar;
† Cornelis de Blouw (Kees), overleden 9 juli, 92 jaar;
† Jan Marinus Cornelis Eversdijk, overleden 10 juli, 82 jaar;
† Hendrik Kroezen, overleden 28 juli, 80 jaar;
† Akke van der Valk-de Witte, overleden 1 augustus, 95 jaar.
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Samenzang:  Lied 730 vers 1, 3 (NLB)
1. Heer, herinner U de namen
    van hen, die gestorven zijn
    en vergeet niet, dat zij kwamen
    langs de straten van de pijn,
    langs de wegen van het lijden,
    door het woud der eenzaamheid,
    naar het dag en nacht verbeide
    Vaderhuis, hun toebereid.
                                                 2. Die Maria hebt vergeven
                                                  en de rover aan het kruis,
                                                  laat de doden eeuwig leven
                                                  met U in het paradijs.
                                                  Heer, herinner U hun namen,
                                                  oordeel hen en spreek hen vrij
                                                  en bedek hun schuld en laat hen
                                                  zitten aan uw rechterzij.

Tweede reeks van de namen die we noemen…
† Albertje Mennik-Boer, overleden 3 augustus, 91 jaar;
† Annegien Reinders-Trip (Annie), overleden 19 augustus, 95 jaar;
† Roelfina Engberdina de Jong-Zijnge (Roely), overleden
   22 augustus, 87 jaar;
† Wiltje Rozendaal (Willem), overleden 1 september, 80 jaar;
† Frederikus Kleine Deters(Rieks), overleden 24 september, 94 jaar;
† Lodewijk Anne Broekman, overleden 30 september, 83 jaar;
† Albertje Brookman-Wachtmeester (Alie), overleden 30 september,
   78 jaar;
† Alida Jantina Feunekes (Lida), overleden 6 oktober, 82 jaar;
† Anke Hendrika Oortwijn-Slagter (Anneke), overleden 11 oktober,
   82 jaar;
† Nanne Gerrit Miedema, overleden 13 oktober, 86 jaar;
† Janna Henriëtte Meruma (roepnaam Lisa), overleden 20 oktober,
   29 jaar;
† Hindrik Wolf (Henk), overleden 1 november, 92 jaar.

Tenslotte wordt een extra kaars aangestoken voor mensen die niet 
genoemd zijn, daarna is er gelegenheid voor wie dat wil om een 
waxinelichtje aan te steken.
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Wisselzang: Lied 727 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 (NLB)
(allen) Voor alle heil’gen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! Halleluja, halleluja!

(allen) Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. Halleluja, halleluja!

(vrouwen) Maak al uw strijders in dit aards gevecht
moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd. Halleluja, halleluja!

(mannen)
Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon,
toch zijn wij een, zij zingend voor de troon,
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. Halleluja, halleluja!

(vrouwen)
Lang valt de tijd en zwaar is ons geding,
bang is de strijd en vol vertwijfeling,
dat ons de zege bijna nog ontging. Halleluja, halleluja!

(mannen)
Ten einde raad ontzinkt ons haast de moed,
maar in de verte klinkt ons tegemoet
trompetgeschal dat Gij weerklinken doet! Halleluja, halleluja!

(allen)
Daar is de Koning als een jonge held!
Hem komen allen tegemoet gesneld
van vreugde stralend, scharen ongeteld. Halleluja, halleluja!

(allen)
Van alle einders, van de verste kust
zullen zij vinden vrede, feest en rust,
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! Halleluja, halleluja!

Dienst van het Woord.
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Gebed om de Heilige Geest.

Schriftlezing: Openbaring 7. Hierna zag ik vier engelen bij de 
vier hoeken van de aarde staan. Zij hielden de vier winden van de 
aarde in bedwang, om te voorkomen dat er een wind over land of 
op zee of door de bomen zou waaien, Ik zag in het oosten een 
andere engel opstijgen, die het zegel van de levende God had. De 
vier engelen die de opdracht hadden gekregen om schade toe te 
brengen aan het land en de zee riep hij met luide stem toe: ‘Laat 
het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten 
wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren 
aanbrengen.’ Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel 
droegen: honderdvierenveertigduizend in totaal, afkomstig uit elke 
stam van Israël. Twaalfduizend uit de stam Juda die het zegel 
droegen, twaalfduizend uit de stam Ruben, twaalfduizend uit de 
stam Gad, twaalfduizend uit de stam Aser, twaalfduizend uit de 
stam Naftali, twaalfduizend uit de stam Manasse, twaalfduizend uit 
de stam Simeon, twaalfduizend uit de stam Levi, twaalfduizend uit 
de stam Issachar, twaalfduizend uit de stam Zebulon, twaalfduizend 
uit de stam Jozef en ten slotte twaalfduizend uit de stam Benjamin 
die het zegel droegen. Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, 
die niemand tellen kon, uit alle landen en volken, van elke stam en 
taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze 
voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze: ‘De redding komt van 
onze God, die op de troon zit, en van het lam!’ Alle engelen stonden 
om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze wierpen 
zich neer voor de troon en aanbaden God met de woorden: ‘Amen! 
Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen 
onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ Een van de oudsten sprak 
mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ 
Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn 
degenen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Ze hebben 
hun kleren witgewassen met het bloed van het lam. Daarom staan 
ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om Hem 
te vereren. En Hij die op de troon zit zal bij hen wonen. Dan zullen 
ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer 
steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de 
troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven 
brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’

7



Luisterlied: ‘Het lied in de hemel’.

Verkondiging.

Samenzang: Lied 73 vers 1, 4 (JdH)
1. Zie ons wachten aan de stromen,
    aan de oever der rivier;
    straks zal onze Bootsman komen
    en wij varen af van hier.
    Hoe de storm ook moge woeden,
    op de reis naar d’ eeuwigheid,
    Jezus is de trouwe Bootsman,
    die ons altijd veilig leidt.
                                         2. Velen, die wij hier beminden,
                                           zijn ons reeds vooruitgegaan;
                                           straks, vereend met hen voor eeuwig,
                                           zullen w’ ook voor Jezus staan.
                                           Hoe de storm ook moge woeden,
                                           op de reis naar d’ eeuwigheid,
                                           Jezus is de trouwe Bootsman,
                                           die ons altijd veilig leidt.

Dienst van het antwoord.

Gebeden.

Belijdenislied: Lied 341 (ELB) ‘Ambrosiaans Lofgezang’
Heer, God, U loven wij. Heer, U belijden wij.
Vader in eeuwigheid zingt ‘t gans heelal uw Naam.
Aarde en hemel, Heer, zingen uwe Naam ter eer,
heel Uw schepping door, eeuwig met ’t engelenkoor:
Heilig, heilig, heilig is onze God, de HEER Zebaoth.
Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol.
Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Amen.

Inzameling van de gaven:
1e collecte in de dienst is voor de diaconie;
2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
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Slotzang: Lied 406 (ELB)
Eens zal op de grote morgen klinken het bazuingeschal.
Dan zal Jezus wederkomen als de Rechter van ‘t heelal.
Wie zal op die grote morgen buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid?

Eens zal op de grote morgen ‘t mensdom zwijgen, eind’lijk stil
Dan zal Jezus Christus vragen: ‘Wat deed u om mijnentwil?’
Wie zal op die grote morgen buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid?

Eens zal op de grote morgen Jezus’ macht worden erkend:
dan zal ieder mens beseffen, dat Gods Woord geen leugens kent!
Wie zal op die grote morgen buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid?

Eens zal op de grote morgen blank en bruin worden vereend;
kleur of ras is niet belangrijk, maar Gods gunst aan ons verleend.
Wie zal op die grote morgen buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid?

Lied 416 vers 1 (NLB)(staand)  Ga met God en Hij zal met je zijn,
                                                 jou nabij op al je wegen,
                                                 met zijn raad en troost en zegen.
                                                 Ga met God en Hij zal met je 
zijn.

Heenzending en Zegen.

Zingen: Lied 431c (NLB) - Amen, amen, amen.

Terwijl allen de kerk verlaten, kunnen de nabestaanden van 
degenen die we herdacht hebben naar voren komen om de kaars 
uit te blazen en mee te nemen.

 KOFFIEDRINKEN :  Daarna is er in de Ontmoetingsruimte
                                         koffie voor familie en vrienden.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BLOEMEN :  Deze week gaan de bloemen van de Kapel
gemeente met een hartelijke groet en ter bemoediging naar
mevr. Truus Dekker, Rietveldhuis, Kuifleeuwerik 1, 7827 DV  
Emmen.

OVERZICHT DIENSTEN :  30 nov - 10:00 uur - ds. H.R. Betting
                                     (Stadskanaal) - 1e Advent – Koffiedrinken;
7 dec - 10:00 uur - ds. H. Nobel (Hoogeveen) - 2e Advent;
14 dec - 10:00 uur - ds. B.T. Urgert - 3e Advent - Koffiedrinken.

COLLECTES :  Zondag 30 november is de 1e collecte in de dienst 
bestemd voor: Kerk in Actie, Rwanda, kwetsbare kinderen een veilig 
thuis bieden; 2e collecte bij de uitgang voor de eigen wijkgemeente.

VOEDSELBANK :  Met ingang van zondag 2 november beginnen 
we met het inzamelen van: groenten in pot of blik. Wilt u een gift 
overmaken dan kan dat op onderstaand nummer.
NL 34 RABO 03737442 26  t.n.v. Diaconie Kapel o.v.v. Voedselbank.

BIJBELLEESGROEP OP DE MIDDAG :  Eens in de 2 weken komen we 
bij elkaar, in de kerkenraadskamer of de ontmoetingsruimte, voor 
gezamenlijk Bijbellezen. Op dinsdag 25 november weer, om 
15:30 uur. Ook wie nog niet eerder heeft deelgenomen maar wel 
interesse heeft, kan zo aanschuiven!

MOMENT VAN GEBED :  Elke woensdagmiddag is er in de Kapel een 
gebedsbijeenkomst, om samen te bidden voor de kerk en voor de 
wereld om ons heen. In je eentje thuis bidden kan ook, maar 
sámen bidden met elkaar is een extra stimulans, om elkaar te 
bemoedigen en ook om het vol te houden. Kom u mee bidden 
(hardop of in stilte)? 26 november om 16:00 uur.

KOPIJ :  Voor de volgende zondagsbrief, kunt u uw kopij inleveren 
op WOENSDAG vóór 17:00 uur bij mevr. M. Koops, Laan v/h 
Kwekebos 155, Emmen 0591-627222,
e-mail: minka.koops@planet.nl .

DE KERKENRAAD WENST ALLEN EEN GOEDE 
VOORTZETTING VAN DEZE ZONDAG !
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