
L I T U R G I E

E E U W I G H E I D S Z O N D A G

Op  24 November 2024  om  10:00 uur  in de Kapel.

Voorganger:                  ds. B.T. Urgert  
Organist:         dhr. Elling
Ouderling van dienst          mevr. Hospers            
Diaken van dienst: mevr. Hilbrands                       
Begroeting bij de ingang door: Greta Baron-Nijboer    
Kerkrentmeester: -                              
Koster:           dhr. Habing   
Predikant: ds. B.T. Urgert, 06-27454400     

Liturgische schikking:  Hoe groei ik in uw lichte schijn. hoe bloei 
ik op. daar ik mag zijn. Een rank met U verweven. LvdK 157 : 3.
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Lied voor de dienst: Lied 178 (ELB) - ‘Nader tot U’
1. Als ik maar weet, dat hier mijn weg
    door U Heer, wordt bereid,
    en dat die weg, hoe moeilijk ook,
    mij nader tot U leidt.
Refrein:
Nader tot U, nader tot U,
nader, mijn Heiland, tot U;
als ik maar weet, dat alles hier
mij nader brengt tot U.
                                             2. Als ik maar weet, dat ook voor mij
                                              de Heer aan 't kruishout stierf
                                              en dat de Heiland ook voor mij
                                              een levenskroon verwierf. Refrein:
3. Als ik maar weet, uw liefde o Heer,
    vertroost mij dag aan dag;
    dan juich ik voort, wat ook mijn lot
    op aarde wezen mag.  Refrein:
                                             4. Als ik maar weet, ook als op aard'
                                              mij droefheid wacht of kruis,
                                              dat ieder kruis mij nader brengt
                                              bij 't eeuwig Vaderhuis. Refrein:

Welkom en mededelingen.

Voorbereiding.

Aanvangslied: Lied 513 (NLB) - ‘God heeft het eerste woord’
1. God heeft het eerste woord.       2. God heeft het eerste woord.
    Hij heeft in den beginne                  Voor wij ter wereld kwamen,
    het licht doen overwinnen,              riep Hij ons reeds bij name,
    Hij spreekt nog altijd voort.             zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord.      4. God staat aan het begin
    Wat Hij van oudsher zeide,            en Hij komt aan het einde.
    wordt aan het eind der tijden         Zijn woord is van het zijnde
    in heel zijn rijk gehoord.                oorsprong en doel en zin.

Stil gebed; Votum en Groet.

2



Verootmoedigingslied: Psalm 130 vers 1, 2
1. Uit diepten van ellende  roep ik tot U, o Heer.
    Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer.
    O laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed.
    Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here red!

             2. Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens misdeed,
                wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed?
                Maar Gij wilt ons vergeven, Gij scheldt de schulden kwijt,
                opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid.

Leefregel.

Samenzang: Psalm 130 vers 3, 4
3. Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.
    Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord.
    Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,
    blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

                    4. Gij al Gods bondgenoten, zie naar zijn toekomst uit!
                       De Heer is vast besloten tot goedertierenheid!
                       Hoor aan de goede tijding: Hij geeft in zijn geduld
                       aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld.

Herdenken.

Toelichting op herdenken.

Lied: ‘De mensen die we missen’ (Sela)
God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.
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God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.

Troost ons Heer, wees ons nabij.
Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons Heer en koester ons
als we denken aan de mensen die we missen.

God, U kent de namen van de mensen die we missen.
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.

Wie huilt er onze tranen?
Christus, Hij alleen!
Wie draagt ons door de dagen?
Christus, Hij alleen!
Wie heeft ons leed gedragen?
Wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen?
Christus, Hij alleen!

Eerste reeks van de namen die we noemen:

† Ym Idema, 5 november 2023, 93 jaar;
† Trijntje Wenning-Rozema (Trijn), 15 nov. 2023, 92 jaar;
† Diny Hummel-Beekhuis, 17 november 2023, 94 jaar;
† Bertus van der Knaap, 8 december 2023, 85 jaar;
† Berend Prins, 27 december 2023, 91 jaar;
† Jan Rijfers, 30 december 2023, 91 jaar;
† Geertje Veenstra-Bosma, 1 januari 2024, 85 jaar;
† Albert Schonewille (Ab), 2 januari 2024, 86 jaar;
† Jacob Pieter Dammer (Jaap), 5 januari 2024, 84 jaar;
† Albertus Phillippus Weissenbach (Bert), 6 jan 2024, 91 jr;
† Antje Harmina Eiting (Anny), 15 januari 2024, 88 jaar;
† Trijntje Kuiper-Hovingh, 2 februari 2024, 87 jaar.
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Samenzang: Lied 730: 1, 3 - ‘Heer, herinner U de namen’
1. Heer, herinner U de namen         3. Die Maria hebt vergeven
van hen die gestorven zijn,             en de rover aan het kruis,
en vergeet niet, dat zij kwamen       laat de doden eeuwig leven
langs de straten van de pijn,           met U in het paradijs.
langs de wegen van het lijden,        Heer, herinner U hun namen,
door het woud der eenzaamheid,    oordeel hen en spreek hen vrij,
naar het dag en nacht verbeide      en bedek hun schuld en laat hen
Vaderhuis, hun toebereid.              zitten aan uw rechterzij.

Tweede reeks van de namen die we noemen:

† Siny Westerhuis-Kruize (Geesina), 1 mei 2024, 87 jaar;
† Cornelis de Graaf, 6 mei 2024, 93 jaar:
† Hillie Pieters-Klingenberg, 9 mei 2024, 90 jaar;
† Goitske Mennik-Veenstra, 13 mei 2024, 91 jaar;
† Willem Neef, 7 mei 2024, 92 jaar;
† Geertina Zevenberg-Jagt (Tiny), 18 juni 2024, 92 jaar;
† Geert Westerhof, 11 juli 2024, 87 jaar;
† Janny Bargeman-Kuilder, 21 juli 2024, 92 jaar;
† Tiny Hiemstra-Drijver, 25 juli 2024, 88 jaar;
† Aaltje Wolf-de Blaauw (Alie), 5 augustus 2024, 90 jaar;
† Arend Dirk van der Laan, 24 september 2024, 64 jaar;
† Geesje Gerdina Gruppen-Schirring, 2 oktober 2024, 90 jr.

Tenslotte wordt een extra kaars aangestoken voor mensen 
die niet genoemd zijn, daarna is er gelegenheid voor wie 
dat wil om een waxinelichtje aan te steken.

Dienst van het Woord.

Gebed om de Heilige Geest.

Schriftlezing:  Openbaring 1 : 1 t/m 18.
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Samenzang: Gezang 267: 1, 2 (LvdK) - ‘Zalig die in Christus 
sterven’                             1. Zalig, die in Christus sterven,
                                            de doden, die de hemel erven,
                                            voor wie Hij woning heeft bereid.
                                            Na de nacht van strijd  en zorgen
                                            aanschouwen zij de eeuwge morgen,
                                            ontwakend tot onsterflijkheid.
                                            Van moeiten rusten zij.
                                            Hun lijden is voorbij.
                                            Halleluja,
                                            bij 's Vaders troon
                                            wacht hen de Zoon
                                            hun werken volgen hen als loon.
2. Zalig zijn d'ontslapen vromen,
    voor ons te vroeg van d'aard ontnomen,
    maar die door God te goeder uur,
    aan het einde van hun dagen
    het Vaderhuis zijn ingedragen
    als rijpe schoven in de schuur.
    Zij leven bij de Heer
    en zondigen niet meer.
    Halleluja!
    't Is al volbracht,
    geen rouw of nacht
    heeft in Gods Koninkrijk meer macht.

Verkondiging.

Samenzang: ‘Ik zal er zijn’
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan,
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en "Ik zal er zijn'.
                                 Een boog in de wolken als teken van trouw,
                                 staat boven mijn leven, zegt: ik ben bij jou!
                                 In tijden van vreugde maar ook van verdriet,
                                 ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet.
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
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'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
                            O Naam aller namen, aan U alle eer.
                            Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer.
                            Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
                            Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'

Dienst van het antwoord.

Gesproken Geloofsbelijdenis.

Samenzang: Gezang 476 vers 4, 5 (LvdK) - ‘Mensenzoon 
tussen de kandelaren’
4. Mensenzoon tussen de kandelaren,
    Wortel Davids, Morgenster,
    blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
    roep haar van nabij en ver.
    Laat de luchters branden van uw klaarheid,
    maak uw kerk tot pijler van uw waarheid,
    schuilplaats in de wildernis,
    huis waarin uw vrede is.
                      5. Levensvorst, U loven de geslachten,
                         en tot uw verborgen tijd
                         blijft de bruid uw wederkomst verwachten,
                         't einde van haar bange strijd.
                         Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd 
geheven,
                         uit die hoge heilsverwachting leven,
                         tot zij op de jongste dag,
                         met U triumferen mag.

Gebeden.
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Inzameling van de gaven: 1e col. is voor Leger des Heils, 
buurthuiskamers. Door heel Nederland zijn 130 buurt-huiskamers 
ingericht. Het zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken waar 
iedereen welkom is. In deze buurthuiskamers zie je Gods liefde in 
de praktijk. Er wordt naar elkaar omgekeken, samen gegeten, 
gelachen, gehuild en gebeden. Je kunt er terecht voor een kop 
koffie, met je zorgvraag en voor zingeving. De buurthuiskamers zijn 
onmisbaar in de strijd tegen eenzaamheid. Ze geven mensen een 
thuis. 2e col. is voor de PKN, Pastoraat Nederland, met het 
oog op het einde.

Slotzang: NLB Lied 769:1,4,6 -‘Eens, als de bazuinen klinken’
1. Eens, als de bazuinen klinken,  4. Als de graven openbreken
uit de hoogte, links en rechts,         en de mensenstroom vangt aan
duizend stemmen ons omringen,     om de loftrompet te steken
ja en amen wordt gezegd,              en uw hofstad in te gaan:
rest er niets meer dan te zingen,-   Heer, laat ons dan niet 
ontbreken,
Heer, dan is uw pleit beslecht.        want de traagheid grijpt ons aan.
                    6. Van die dag kan niemand weten,
                       maar het woord drijft aan tot spoed,
                       zouden wij niet haastig eten,
                       gaandeweg Hem tegemoet,
                       Jezus Christus, gisteren, heden,
                       komt voor eens en komt voor goed!
                
Zingen: NLB Lied 416: 1 - ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
    jou nabij op al je wegen
    met zijn raad en troost en zegen.
    Ga met God en Hij zal met je zijn.

Heenzending en Zegen.

Zingen: NLB Lied 431c - ‘Amen’     Amen, amen, amen!
                                                       Dat wij niet beschamen
                                                       Jezus Christus onze Heer,
                                                       amen, God, uw naam ter 
eer!
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   KOFFIEDRINKEN :  Na de dienst is er gelegenheid om
         koffie/thee in de Ontmoetingsruimte te drinken.
BLOEMEN :  Deze week gaan de bloemen met een hartelijke groet  
en ter bemoediging van de Kapelgemeente naar mevr. Lida 
Feunekes, woonachtig te Emmen.

OVERZICHT DIENSTEN :  
1 dec - 10:00 uur - ds. B.T. Urgert - 1e Adventszondag;
8 dec - 10:00 uur - ds. G.W. Van Vliet (Geesbrug) -
                               2e Adventszondag - Koffiedrinken.
15 dec - 10:00 uur - ds. B.T. Urgert - 3e Adventszondag;
22 dec - 10:00 uur - ds. H. Nobel (Hoogeveen) - 4e Adventszondag.

NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK :
Zondag      24 nov Marcus 13:14-27
Maandag    25 nov Marcus 13:28-37
Dinsdag     26 nov Psalm 74
Woensdag  27 nov Zacharia 12:1-8
Donderdag 28 nov Zacharia 12:9–13:1
Vrijdag       29 nov Zacharia 13:2-9
Zaterdag    30 nov Psalm 17

OPBRENGST COLLECTES :
17 november:  1e collecte = 96.25 voor de diaconie;
                      2e collecte = 97.40 voor de eigen wijkgemeente.
Zondag 1 december is de 1e collecte bestemd voor: Kerk in Actie, 
Werelddiaconaat, Moldavië: kinderen en ouderen worden gezien. 
2e collecte is voor de wijkkas. 

KOFFIEOCHTEND :  Onze koffieochtend is 21 november. Vanaf 
10.00 uur van harte welkom in de Ontmoetingsruimte. Tijd om 
samen de warmte op te zoeken bij ‘een bakkie’. De Activiteiten 
Commissie.

VOEDSELBANK :  Met ingang van zondag 1 december beginnen we 
met het inzamelen van (zoet) houdbaar broodbeleg, zoals jam, 
pindakaas, hagelslag, e.d. Wilt u een gift overmaken dan kan dat op 
onderstaand bankrekeningnummer: 

9



NL 34 RABO 0373744226 t.n.v. Diaconie Kapel o.v.v. voedselbank. 

ZANG & EVANGELIE :  Zondag 1 december is er weer een  Zang & 
Evangeliedienst, aanvang: 19.00 uur. Een avond als altijd met veel 
samenzang. Voorganger is dan: ds. Harry Klaassens. Medewerking  
wordt verleend door: Chr. Groot Gemengd Koor Polyphonie uit 
Stadskanaal, o.l.v. Ronald Ymker. Organist: Gerwin van der Plaats. 

TAIZÉVIERING :  Op zondag 24 november om 19:00 uur zal de 
tweede Taizéviering van het nieuwe seizoen gehouden worden.  
Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom om alvast de liederen die 
gezongen gaan worden mee te oefenen. Dit keer in de Rooms-
katholieke Gerardus Majellakerk te Barger-Oosterveld! De viering is 
geënt op de liturgie zoals die gehouden wordt in het oecumenisch 
jongerenklooster in het dorpje Taizé in Frankrijk, waar jongeren van 
over de hele wereld - ook uit Emmen - samenkomen, en wordt 
gekenmerkt door prachtige herhalende liederen, gebed, lezing en 
stilte. De inspirerende viering is voor jong en oud en voor iedereen, 
wel of niet bekend met Taizé! Van harte welkom!

JEZUS WAAROM? :  Zomaar een citaat uit een column van Bas 
Ragas n.a.v. zijn boek Jezus waarom?: ‘Wat een ontdekkingsreis, 
sinds ik een jaar of vijf geleden, samen met dominee Ad van 
Nieuwpoort, ben gaan lezen in de Bijbel…Geloof kan een levens-
bepalende kracht zijn, maar zonder de verhalen uit de Bijbel is het 
lastig om er woorden aan te geven.’ Bas Ragas is samen met ds. Ad 
van Nieuwpoort in mei jl. in Ichthus geweest om te vertellen over 
zijn boek, dat als ondertitel heeft: een ontdekkingsreis door de 
Bijbel. Graag willen we in zes avonden van november tot februari 
met hem die ontdekkingsreis volgen. We volgen daarbij zijn boek en 
hopen er zo ook een persoonlijke ontdekkingsreis door de Bijbel van 
te maken. Ga met ons mee op die reis. Dat kan op de donderdagen 
21 en 28 nov, 12 dec, 16 en 23 jan en 6 feb. Steeds om 19.30 
uur in Ichthus. Graag even aanmelden. Dat kan tot en met 20 
november bij Gerben Kajim, g.c.kajim@hetnet.nl , 06 30546911.

KOPIJ :  Voor de volgende zondagsbrief, kunt u uw kopij inleveren 
op WOENSDAG vóór 17:00 uur bij mevr. M. Koops, Laan v/h 
Kwekebos 155, Emmen 0591-627222, e-mail:minka.koops@planet.nl 
.
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DE KERKENRAAD WENST ALLEN EEN GOEDE VOORTZETTING VAN 
DEZE ZONDAG !
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